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Bezinning 

Davidster 
 
Op vakantie in Israël kocht ik ooit een kettinkje met davidster. Zoals je wel 
vaker een aandenken aan een vakantie koopt. Zo hebben we ook een 
menorah, een zevenarmige kandelaar staan, die we eens cadeau gekregen 
hebben. Maar ook een olifantje van de hindoes. Een godinnenbeeldje uit de 
Nieuwe Steentijd (toen het patriarchaat nog niet was uitgevonden, en de 
beelden bestonden uit de ‘drieheid’ moeder, dochter en baby). Een 
geschilderd crucifix, afbeelding van het kruis waar Sint Franciscus zich 
bekeerde in het kerkje van San Damiano. Een icoon-afbeelding van Elia met 
de raven. Allemaal herinneringen, afkomstig van plekken waar ik een 
prachtige ervaring heb gehad. 

 

Toch is het ene souvenir het andere niet. Als ik een kettinkje omdoe met de 
davidster, denk je toch eerder aan een statement dan bij een hindoe-
olifantje in de boekenkast. En dat klopt. Op een leerhuisbijeenkomst hoorde 
ik een prachtige uitleg over de twee driehoeken waaruit de davidster 
bestaat. De ene met zijn punt naar boven, de andere driehoek met de punt 
naar beneden. De eerste doet ons denken aan een piramide. De farao van 
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Egypte was een heerser die boven zijn volk stond, die top-down regeerde; 
hij kwam eerst, daaronder zijn onderkoning, de priesters en helemaal 
onderaan het volk. Dat volk kwam op de laatste plaats bij de farao, helemaal 
onderaan in de rangorde. Als het hem uitkwam, maakte hij er slaven van. De 
tweede driehoek symboliseert het beloofde land, waar een God was, die een 
verbond sloot met zijn volk. Een God die zijn volk diende, die het belangrijk 
vond, dat het goed ging met zijn mens. Die ook koningen wilde aanstellen 
die ten dienste stonden van dat volk, die de weduwe en wees recht deden, 
die bewogen zouden zijn met hun mensen (psalm 72). Een koning die kiest 
voor de shalom, en niet voor zijn eigen eer. Een koning die zijn volk 
bovenaan had staan. De God van Israël keerde de rollen om. Als voorbeeld 
voor de wereld. 
 
Pasgeleden, op Witte Donderdag, lazen wij van de voetwassing. Jezus liet 
zien, wat de koning naar Gods hart is. Hij knielde. Wie Hem heeft gezien, 
heeft de Vader gezien. En het beloofde land. 
 
Dat kettinkje, zou ik dat nog kunnen dragen? 
 
Joke Stahlie-Verheij 
 

Pastoraat 

Bloemengroet 
 
Hierbij wil ik de gemeente hartelijk bedanken voor de prachtige bos 
bloemen. 
 
Hartelijke groet,  
Coby Keetbaas 
 

------------------------------- 



 4 

 

Lieve mensen, 
Met veel plezier heb ik de afgelopen vijf jaar, samen met een leuk team, 
mijn werk in de Bloemencommissie mogen doen. 
Op zondag 21 april kreeg ik daarvoor van de JK-gemeente een prachtige bos 
bloemen. Heel veel dank! 
 
Ria van Kooten 
 

------------------------------- 
 
 
Inloopochtend 7 mei 
 
Dinsdagochtend 7 mei wordt u weer van harte uitgenodigd voor koffie en 
thee in de Johannneskerk. Vrienden en dorpsgenoten ook van harte welkom! 
 
Om 10.30 uur is de Ontmoetingsruimte open.  
 
Wilt u vervoer, dan kunt u contact opnemen met Corry Ruiten; tel. 06 5519 
8149. 
 
Namens de Voorbereidingsgroep,  
Joke Stahlie-Verheij 



 5 

Diaconie 

Collecten 
 
1e collecte zondag 5 mei: KiA Noodhulp Oekraïne 
Steun voor inwoners en ontheemden 
 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog  in Oekraïne gooien het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen 
met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers 
van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare 
kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen 
voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp 
bij traumaverwerking. 
 
1e Collecte zondag 12 mei: KiA Binnenlands Diaconaat 
Kerk-zijn voor en met elkaar 
 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van 
betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in 
Apeldoorn doet.  
 

 
 
Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. 
Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen 
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bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en 
liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeen-
schappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar. 
 
 
2e collecte: Stichting Nijlvallei 
 
Vanuit het jaarverslag van de stichting krijgen wij berichten over het door 
ons gesteunde project: Eten voor daklozen in Caïro. In het afgelopen jaar 
hebben de vrijwilligers ca. 13.000 maaltijden verzorgd. De projectleider 
vertelt ons: “Het is een grote zegen dat jullie ons helpen. Elke dag zijn we 
bezig met de vraag hoe we de daklozen kunnen bijstaan, behalve op 
maandag want dan brengen wij ze een warme voedzame maaltijd dankzij 
jullie bijdrage”. 
Dat de nood hoog is, blijkt bijvoorbeeld uit het schrijnende geval van een 
gehandicapte vader die door zijn handicap de huur niet meer kon betalen 
en nu met zijn vrouw en kinderen op straat leeft.  
 
 

Bankrekeningen 
Diaconie (graag datum en doel vermelden): 
NL85 RABO 0373 7093 58 
 
College van kerkrentmeesters Johanneskerk:  
NL82 RABO 0373 7408 40  
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Kerkenraad 

De Johanneskerk als cultureel-religieus centrum (Gemeenteberaad) 
 
Tijdens het gemeenteberaad van zondag 21 april jl. hebben wij toegelicht 
wat de kerkenraad met dit initiatief wil bereiken: ontmoeting tussen de 
Johanneskerk en de samenleving in Leersum e.o. door kwalitatief goede 
activiteiten  te bieden waarbij o.a. schoonheid en bezinning op levensvragen 
een belangrijke rol spelen.   
 
Wij zijn heel blij en dankbaar met de vele positieve reacties op onze vragen 
over suggesties voor mogelijke activiteiten en voor een andere naam voor 
dit initiatief. Daarnaast hebben acht mensen kenbaar gemaakt dat ze op de 
één of andere manier willen meedenken en/of meedoen om dit initiatief 
handen en voeten te geven! 
 
Naast onze suggesties voor activiteiten op zondagmiddag met als 
kernwoorden verbinding, ontmoeting, stiltemomenten, gezelligheid met 
inhoud, is er een aantal concrete voorstellen gedaan: een lunchconcert dat 
start tussen 12.00 en 13.00 uur, een spelletjesmiddag aansluitend aan de 
dienst en een zondagmiddagwandeling. 
 
Het betrekken van de scholen in Leersum bij activiteiten voor kinderen werd 
veel genoemd: exposities van KIJK (Kunst in de Johanneskerk) i.s.m. de 
scholen, rond de Kerst kindertheater/muziek, klassieke muziek met 
kinderen. Daarnaast iets voor kinderen uit de buurt organiseren: creatief met 
bloemen, stenen uit de Johanneshof. Onze mooie tuin wordt ook genoemd 
als heel geschikt voor een rondleiding niet alleen voor kinderen maar ook 
voor volwassenen, waarbij er informatie gegeven wordt over planten en 
bloemen. 
 
Van de vele andere suggesties die gedaan zijn, willen wij er enkele noemen: 
orgel- en pianoconcerten, een filmavond in de kerk met nagesprek, rond 5  
mei Jiddische muziek/verhalen, contact leggen met dominee Casper van 
Dorp (theatervoorstellingen) en de HKU (Hoge school voor de Kunsten in 
Utrecht).  
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Hoe zou de commissie/werkgroep die bovengenoemde activiteiten 
organiseert het beste kunnen heten? Veel suggesties bevatten de naam 
Johannes: Johanneshuis of De Johannes; Johannescentrum voor cultuur en 
bezinning; Johanneskerk, plek voor ontmoeten, delen en leren. Maar ook: 
Centrum voor bezinning en schoonheid, Lombok centrum of Toko Lombok, 
Kruispunt.                                                                 
Andere suggesties voor de naam, voor activiteiten of aanmeldingen om mee 
te denken / te doen zijn nog steeds van harte welkom.  
                                                                                                      
Teun Monster 
tjmonster@planet.nl 

Ontmoeten en Verdiepen 

Dinsdag 14 mei    Moderne herders  
uw stok en uw staf die vertroosten mij 
Na de boeiende avond Moderne Profeten van vorig seizoen, willen we ons dit 
jaar met Kees van Ekris verdiepen in Moderne Herders. We laten ons hierbij 
inspireren door zijn nieuwe podcast. Wie hoedt jouw ziel in deze tijd? Wie 
zijn betrouwbare herders voor ons, met wie gaan wij mee? In een aantal 
portretten van verschillende mensen uit de recente christelijke traditie 
komen wij moderne herders en hun verhaal op het spoor én denken we na 
over wat ze onszelf en onze tijd te zeggen hebben. 
Datum  dinsdag 14 mei 
Tijd   20.00 – 22.00 uur 
Locatie  De Koningshof, Doorn                                                             
Entree  € 6,- 
 
Namens de commissie O&V,  
Teun Monster 
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Feest van de Geest (FVDG) 

OPROEP!!!! 
NOG ENKELE GASTVROUWEN/GASTHEREN GEZOCHT TIJDENS DE 
OPENINGSUREN VAN FVDG 2024 
 
Zoals jullie weten staan de deuren van onze kerk weer open voor het 2e 
jaarlijkse Feest van de Geest op de Utrechtse Heuvelrug. 
U heeft erover kunnen lezen o.a. in de Nieuwsbrief, op de website van de 
Johanneskerk en op de site van FvdG van de landelijke kerk. 
 

 

 
Woensdag 8 mei is de Opening van Feest van de Geest 2024 in onze kerk. U 
bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Om 20.00 start het programma. 
 
Ik ben nog op zoek naar enkele enthousiaste mensen die gastvrouw/ 
gastheer willen zijn tijdens de openingsdagen van de kerk. Er worden 2 
personen per middagdeel ingepland.  
 
Voor de volgende data/uren zoek ik nog bezetting: 

- zaterdag 11 mei van 15.00/17.00 uur (1 persoon) 
- zondag 12 mei van 15.00/17.00 uur (1 persoon) 
- zaterdag 18 mei van 13.00/15.00 uur (2 personen) 
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- zaterdag 18 mei van 15.00/17.00 uur (1 persoon) 
- zondag 19 mei (1ste pinksterdag) van 15.00/17.00 uur (1 persoon) 
- maandag 20 mei (2e pinksterdag) van 13.00/15.00 uur (1 persoon) 
- maandag 20 mei (2e pinksterdag) van 15.00/17.00 uur (1 persoon) 

 
Ben je in de gelegenheid om 1 of meerdere keren ingeroosterd te worden? 
Wil je mij dan bellen? 
 
Alvast bedankt, 
 
Hanny van Schaik (06 28 31 29 81) 

Bij de diensten 

 
Voorgangers de komende weken: 
5/5 dr. Frank Bosman, Tilburg 
9/5 Hemelvaartsdag; geen dienst Johanneskerk 
12/5 ds. Lennart Heuvelman 
19/5  ds. Evelyn Noltus, Pinksteren 
26/5  ds. Mendie Hofma, Amerongen 
2/6    ds. Lennart Heuvelman 
9/6    mevr. Marie Hansen, Houten 
 
 
 
Autodienst 
5 mei: Nicolette v. Scherpenzeel 456378 of 06 44956443  
12 mei: Hans Neecke   454396 of 06 54233154 
 
Liturgie 
Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie  

https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie 

Website 
Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl 
Stuur uw berichten voor de website naar: 
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl 

Nieuwsbrief 
Kopij graag vóór donderdag 16 mei 12:00 uur sturen naar e-mail: 
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl 
 
Samensteller Nieuwsbrief:  
April t/m juni:   Teus Stahlie 
juli t/m september:  Hans Neecke  
 
 
 

------------------------------------ 
 
 
Samen eerlijk eten 
 
De non-profit website www.sameneerlijketen.nl staat onder beheer van de 
Raad van Kerken. De website koppelt gezamenlijk eten aan geloofs-
verdieping en stimuleert het kopen van seizoens-, regionale en fairtrade 
producten. Op de site staan recepten geïnspireerd door katholieke en 
protestantse tradities in het liturgisch jaar. Duurzame recepten voor o.a. de 
tijd van Pasen naar Pinksteren.  
 
Onder het kopje Hemelvaart treft u de volgende recepten aan: 
Kervelsoep  
Aardappelschuitjes 
Hemelse kruidenstoof  
Hemelse pudding 
Een luchtig toetje, mousse met aardbeien  
 
 

http://www.johanneskerkleersum.nl/
mailto:webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl
mailto:nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl
http://www.sameneerlijketen.nl/
https://www.sameneerlijketen.nl/kervelsoep/
https://www.sameneerlijketen.nl/aardappelschuitjes/
https://www.sameneerlijketen.nl/hemelse-kruidenstoofschotel-met-gekookte-ei/
https://www.sameneerlijketen.nl/hemelse-pudding/
https://www.sameneerlijketen.nl/mousse-met-aardbeien/
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Bevrijdingsvuur 
 
Op zondagmorgen 5 mei komt het bevrijdingsvuur ook bij de Johanneskerk 
langs. Een groep van circa 45 ‘lopers’ haalt in de vroege ochtend het 
bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengt het vuur naar Doorn, waar het 
wordt overhandigd aan burgemeester Naafs. De groep lopers pauzeert rond 
9 uur in  onze Johanneshof en krijgt verzorging voor de laatste etappe.  
 
Het bevrijdingsvuur wordt elk jaar in de nacht van 4 op 5 mei ontstoken op 
het ‘5 Mei Plein’ in Wageningen. Het symboliseert de overgang van 
herdenken van de oorlog naar vieren van de vrijheid. Delegaties lopers 
verspreiden het vuur door heel Nederland, zo ook naar de Utrechtse 
Heuvelrug. 
 

 
 
Elke maand  steken we in onze kerk een kaars aan om ‘de roep om vrede’ 
kracht bij te zetten. Deze zondag zal deze vredeskaars worden ontstoken 
met het bevrijdingsvuur van Wageningen.  
 
Truus Visser en Johan Doornenbal 


